Rommel niet buitenom!




De achterkant bevat ede oplossing die God biedt




Breng de ring aan de kant van de mens

=

Hoe kan ik als schuldig mens

terugkomen bij God?
De ring kan niet door het gat!




Trek aan het touw in het midden
zodat de lus in deze figuur ontstaat.
Dit stelt de open armen van je
Vader in de hemel voor!




Stap in Gods open armen




Zorg dat de ring "in de open armen" blijft
__en keer de puzzel naar de achterkant.

Trek aan het touw in het |
gat totdat de "zij" touwtjes
verschijnen. (volgende)




Trek deze "zij" touwtjes verder en maak
daar @én mooie lus van (zie volgende)




Deze lus vormt
de WEG, de
WAARHEID en
het LEVEN!




Schuif J‘e\?iﬁ‘é’door de lus



Keer de puzzel weer om naar de voorkant




Trek aan de
touwtjes in het
gat totdat "open
armen" weer
verschijnen




Schuif de ring — jouw leven —
~ door naar GOD!




# Alleen Jezus §
“verzoent ons met

God, door je aan
HEM alleen toe te

vertrouwen.




* Verzoend met je Schepper / God!

GEVONDEN!




